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NOOIT GESCHOTEN IS
ALTIJD MIS.

Het einde van de tomaten story loopt op zijn
einde. De tomatensaus kan bereid worden, dus
alle tomaten verzamelen! Tussen het klimrek en
de parkeerplaats van de Sparrenlaan was omge-
bouwd tot tomatenschietbaan. De deelnemers
kwamen aandraven met vooraf gemaakte toma-
tenschieters. Verder moest nog even het zwarte
geld wit gewassen worden. Door een uitdaging
aan te gaan met een andere groep kon je je zwar-
te geld legaal naar de bank brengen, die daar ook
aanwezig was. Menig argeloze wandelaar kon
daar onder andere kijken naar de “shoot by dri-
ving” waarbij vanuit de rolstoel van Opa Don
tomaten in de korf moest worden gegooid. In het
magazijn van de drankenhandel moesten kratjes
op een bepaalde manier worden opgestapeld. Dat
was nog wel even nadenken. Dan zie je echt wie
de denkers (handen in de zakken) en wie de doe-
ners (fanatiek stapelend op aanwijzing van de
denkers) zijn. Uiteraard was er de worsten en cho-
colade post om de verschillende deelnemers van
energie te voorzien.

Aan het begin van de schietbaan stond een krui-
wagen met tomaten. Ieder subgroepje mocht 3
pogingen wagen. De meeste systemen waren
dusdanig uitgevoerd dat met veel spierkracht de
schietlepel op spanning wordt gebracht. Na het
loslaten van de schietlepel en het dus weer ont-
spannen van de armspieren kwam de spanning
van het wel of niet in de ton terecht komen van de
afgevuurde tomaat. Vaak kwam de tomaat veel
minder ver dan dat de deelnemers zelf verwachtte
en zagen ze de tomaat dus niet eens een halve
meter voorbij het schiettoestel neerkomen. Soms
was het niet de ton die beschoten werd, maar
waren het de toeschouwers of een fanatieke foto-
graaf. Er kwamen een boel tomaten, die met de
prachtige en vernuftige apparaten werden afge-
schoten, vlak in de buurt van de ton. Echter was
er maar 1 groepje dat de tomaat in de ton schoot,
te weten: Zij werden dan ook rijkelijk beloond met
800 punten.
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De Winnaars; Mafkezen!The END!!

De krant

ciao




